
































Gấu con chia quà 
Cây táo nhà Gấu rất sai quả và ăn thì ngọt lừ.Sáng nào Gấu Con cũng đòi ăn táo, nhưng mẹ hái bao nhiêu Gấu 

Con cũng chê ít. Một hôm gấu mẹ hỏi: 

Thế con muốn mẹ hái cho con bao nhiêu quả táo nào? 

–    Dạ… Con muốn mẹ hái cho con thật nhiều ạ! 

–    Thật nhiều là bao nhiêu chứ? Gấu Mẹ hỏi lại 

–    Nhiều…là…là… 

Mẹ Gấu cười nói: 

–    Con của mẹ không biết đếm.Từ nay con phải học đếm đến bao nhiêu mẹ sẽ hái cho con chừng ấy quả táo nhé. 

Gấu Con vâng lời và tìm đến nhà thầy Hươu để học đếm 

Hôm đầu Gấu biết đếm đến “Một”, mẹ Gấu cho Gấu mỗi một quả táo.Thấy ít quá Gấu Con định đòi them nhưng 

nhớ lời mẹ dặn nên lại thôi và lẳng lặng ôm sách đi học.Hôm sau Gấu biết đếm đến “Hai” nên được mẹ cho hai quả 

táo.Nhưng, những ngày tiếp theo,cậu ta biết đếm đến “ Năm’, đến “Mười” nên được mẹ cho rất nhiều táo.Gấu Con 

rất khoái chí và càng chăm học hơn. 

Năm mới đã đến. Mẹ Gấu muốn làm một bữa liên hoan, Gấu Con lanh chanh đòi đi chợ mua quà. Mẹ Gấu đưa tiền 

cho con rồi dặn: 

– Con ra chợ mua hoa quả. Nhớ đếm cho đủ người trong nhà kẻo mua thiếu đấy. 

Gấu Con “Vâng ạ” rồi đếm đi đếm lại từng người trong gia đình, xong mới xách giỏ đi chợ. Một lát sau, cậu ta khệ 

nệ bê giỏ về 

Gấu Bố bảo. 

–    Bây giờ, con hãy chia quà cho từng người đi. 

Gấu Con chỉ chờ có thế, vội bưng đĩa hoa quả bằng hai tay mời bố, mẹ, mời cả hai em nhỏ. Ơ kìa, thế phần của 

Gấu Con đâu? Nhìn Gấu Con lúng túng, Gấu Mẹ cũng phì cười, rồi hỏi: 

–    Con đếm như thế nào mà lại thiếu? Con đã đếm đi đếm lại từng người rồi mà – Gấu Mẹ bảo. 

Gấu Con đếm lại: Mẹ là một, bố là hai, em trai là ba, em gái là bốn, đấy, đủ cả mà 

Nghe Gấu Con nói cả nhà cười rộ lên. Gấu Bố bảo: 

–    Con của bố đếm giỏi thật, đến nỗi quên cả mình cơ mà. 

–    À…ra thế, Gấu Con gãi đầu xấu hổ. 

Gấu Bố vui vẻ nói: Chia quà đủ cho mọi người mà chỉ quên phần mình thì con sẽ chẳng mất phần đâu. 

Nói rồi, bố mẹ Gấu dồn hết kẹo, hoa quả vào chung một đĩa, mời cả nhà cùng ăn. 



Chú gấu con ngoan 
Bác Voi tới nhà Gấu con chơi và tặng Gấu con một rổ lê thơm. Gấu con 

mừng lắm và không quên cám ơn bác Voi. 

Gấu con chọn quả lê to nhất mang đến cho ông nội. Ông nội rất vui, xoa đầu 

Gấu con và bảo: 

– Gấu con thật ngoan, đáng yêu nhất nhà! 

Gấu con mang quả lê to thứ nhì đưa cho mẹ. Mẹ cũng rất vui, ôm hôn Gấu 

con và bảo: 

– Gấu con của mẹ thật ngoan, mẹ thương nhất nhà! 

Gấu con lại chọn quả lê to thứ ba mang đến cho Gấu em. Gấu em thích quá, 

ôm lấy quả lê, cười khúc khích. Gấu con thấy Gấu em vui cũng vui theo. 

Thế là hai anh em Gấu con vừa cười vừa lăn khắp nhà. 

 
 



Bà và cháu 
Chuyện thời xưa Sơn đã được xem trên đài truyền hình không biết bao nhiêu lần, nhưng Sơn vẫn 

thích nghe bà kể chuyện hơn. Cái miệng của bà móm mém là thế mà kể chuyện cổ tích đến là 

hay! 

Khoái nhất vẫn là lúc Sơn cùng bà chơi trò lắp ráp. Sơn hướng dẫn bà làm, tưởng tượng như 

mình là cô giáo. Oai biết bao nhiêu! Tay bà gầy bầy, run run, chật vật mãi mới ráp được một mô 

hình. Bắt chước cô giáo, Sơn khen: 

– Bà giỏi lắm! 

Bà cười, cái miệng móm mém nở ra, đôi mắt híp lại. 

Ba mẹ Sơn bận việc cơ quan tối mắt tối mũi, nhà chỉ có hai bà cháu thủ thỉ. Chung cư vừa có 

thêm mấy gia đình nữa dọn tới. Sơn mừng lắm vì có bạn mới. Cũng từ đó, bà bị “thất nghiệp”, 

không còn được Sơn mời làm “học trò” để dạy chơi trò lắp ráp nữa. 

Một bữa, buồn quá không biết làm gì, bà mon men đến bên lũ trẻ. Nhưng khi bà vừa chạm tay vào 

đồ chơi, Sơn đã la lên: 

– Bà bỏ xuống đi, kẻo hỏng đồ chơi của cháu! 

Bà tần ngần rụt tay lại rồi buồn bã quay đi. 

Khi lũ bạn đi vắng hết, không có ai chơi cùng, Sơn lại rủ bà. Bà mừng lắm, sà vào chơi liền, chả 

biết giận. 

Một bữa đi học về, Sơn không thấy bà đâu. Ba mẹ Sơn nói bà bị bệnh phải nằm viện. Đêm đó, 

không có giọng kể chuyện tỉ tê của bà, Sơn nhớ bà không ngủ được, nằm khóc thút thít, mẹ dỗ 

mãi mới chịu nín. 

Hôm sau, Sơn vào viện thăm bà. Nắm bàn tay gầy gầy đầy nếp nhăn của bà, Sơn nói: 

– Bà ráng uống thuốc cho mau hết bệnh, chóng lớn! Rồi cháu sẽ cho bà chơi lắp ráp. Cháu hứa 

đấy! 

Nằm trên giường bệnh, bà phì cười, đôi môi nhợt nhạt nở ra, đôi mắt híp lại … 

Sơn cũng cười, phô hai cái răng to như hai hạt ngô ngộ nghĩnh …. 



Thỏ con không vâng lời 
Một hôm, Thỏ mẹ dặn Thỏ con: 

– Thỏ con của mẹ! Con ở nhà, chớ đi chơi xa, con nhé! 

– Vâng ạ! Con ở nhà, con không đi chơi xa. 

Nhưng Bươm Bướm bay đến, Bươm Bướm gọi: 

– Thỏ con ơi! Ra vườn kia chơi đi! Ở đấy có cỏ này, có hoa này, thích lắm. 

Thỏ con liền chạy theo Bươm Bướm. Thỏ con đi chơi mãi… chơi 

mãi…xa…thật xa… 

Thế rồi, Thỏ con quên cả lối về nhà. Thỏ con khóc hu hu và gọi: Mẹ ơi! Mẹ 

ơi! Bác Gấu đi qua, thấy Thỏ con khóc. Bác dắt Thỏ con về nhà. Thỏ mẹ 

chạy ra ôm Thỏ con, Thỏ con nói với mẹ: 

– Mẹ! Mẹ dặn con ở nhà. Con lại đi chơi xa, con xin lỗi mẹ! 



Cô bé quàng khăn đỏ 
Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một 

hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn: 

– Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà chó sói ăn thịt con đấy. Trên đường đi, cô thấy đường vòng qua rừng 

có nhiều hoa, nhiều bướm, không nghe lời mẹ dặn, cô tung tăng đi theo đường đó. Đi được một quãng thì gặp Sóc, Sóc nhắc: 

– Cô bé quàng khăn đỏ ơi, lúc nãy tôi nghe mẹ cô dặn đi đường thẳng, đừng đi đường vòng cơ mà. Sao cô lại đi đường này? 

     Cô bé không trả lời Sóc. Cô cứ đi theo đường vòng qua rừng. Vừa đi, cô vừa hái hoa, bắt bướm. Vào đến cửa rừng thì cô gặp 

chó sói. Con chó sói rất to đến trước mặt cô. Nó cất giọng ồm ồm hỏi: 

– Này, cô bé đi đâu thế? 

Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm, nhưng cũng đành bạo dạn trả lời: 

– Tôi đi sang nhà bà ngoại tôi. 

Nghe cô bé nói đi sang bà ngoại, chó sói nghĩ bụng: À, thì ra nó lại còn có bà ngoại nữa, thế thì mình phải ăn thịt cả hai bà cháu. 

Nghĩ vậy nên chó sói lại hỏi: 

– Nhà bà ngoại cô ở đâu? 

– Ở bên kia khu rừng. Cái nhà có ống khói đấy, cứ đẩy cửa là vào được ngay. 

     Nghe xong, chó sói bỏ cô bé quàng khăn đỏ ở đấy rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại cô bé. Nó đẩy cửa vào vồ lấy bà cụ rồi 

nuốt chửng ngay vào bụng. Xong xuôi, nó lên giường nằm đắp chăn giả là bà ngoại ốm. 

Lúc cô bé quàng khăn đỏ đến, cô thấy chó sói đắp chăn nằm trên giường, cô tưởng “bà ngoại” bị ốm thật, cô hỏi: 

– Bà ơi! Bà ốm đã lâu chưa? 

Sói không đáp giả vờ rên hừ… hừ… 

– Bà ơi, mẹ cháu bảo mang bánh sang biếu bà. 

– Thế à, thế thì bà cám ơn cháu và mẹ cháu. Cháu ngoan quá. Cháu lại đây với bà. 

Cô bé quàng khăn đỏ chạy ngay đến cạnh giường, nhưng cô ngạc nhiên lùi lại hỏi; 

– Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế? 

– Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn. Chó sói đáp 

– Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế? 

– Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn. 

Chưa tin, cô bé quàng khăn đỏ lại hỏi: 

– Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế? 

– Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy. 

Sói nói xong liền nhảy ra khỏi giường, nuốt chửng em bé Khăn Đỏ đáng thương. 

     Sói đã no nê lại nằm xuống giường ngủ ngáy o o. May sao, lúc đó bác thợ săn đi ngang thấy thế. Bác giơ súng lên định bắn. 

Nhưng bác chợt nghĩ ra là chắc sói đã ăn thịt bà lão, và tuy vậy vẫn còn có cơ cứu bà. Bác nghĩ không nên bắn mà nên lấy kéo rạch 

bụng con sói đang ngủ ra. Vừa rạch được vài mũi thì thấy chiếc khăn quàng đỏ chóe, rạch được vài mũi nữa thì cô bé nhảy ra kêu: 

– Trời ơi! Cháu sợ quá! Trong bụng sói, tối đen như mực. Bà lão cũng còn sống chui ra, thở hổn hển. Khăn đỏ vội đi nhặt đá to nhét 

đầy bụng sói. Sói tỉnh giấc muốn nhảy lên, nhưng đá nặng quá, nó ngã khuỵu xuống, lăn ra chết. 

Từ dạo ấy, cô bé quàng khăn đỏ không bao giờ dám làm sai lời mẹ dặn. 


